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INKIJKJES  
 

Stichting De Zijderups organiseert in 2022 

en 2023 het project INKIJKJES. In totaal 

doen we de komende anderhalf jaar twaalf 

trajecten waarbij steeds één persoon 

centraal staat. Bij dit vierde traject was dat 

Mavis Robles.  

Ik was de projectleider. 

In totaal hebben we tien keer een creatieve 

of sociale activiteit ondernomen, zoals bij-

voorbeeld het atelierbezoek aan Christien 

Boer, Frans van der Ven en Evert Robles, 

haar zoon. Ook zijn we naar een concert 

geweest van het koor voor klassieke 

muziek, Sine Nomine.  

Mavis woont in Archipel, op de afdeling 

somatiek. We zijn samen op bezoek 

geweest bij andere bewoners van Archipel.

Niet zomaar, we gingen op onderzoek! 

 
 

We stelden hen de vraag of zij het 

verschil wisten tussen goed of fout? Wat 

zijn de leefregels? Wanneer leef je goed, 

wanneer doe je iets fout. Het bijzondere 

aan de vraag is dat je vrijwel direct een 

persoonlijk gesprek hebt. De vraag was 

een startpunt en vooraf hadden niet 

de illusie dat we een antwoord zouden 

vinden, maar de uitkomst verraste ons 

toch! Voor niemand was er iets echt 

fout! Alles kan zinvol zijn. 

Het portret dat ik voor Mavis schreef, 

begint met een antwoord dat haar past. 

Ze heeft zelf ook getekend. Die tekenin-

gen brengen weer een ander stukje van 

haar persoonlijkheid naar voren. 

En de kleurrijke schilderijen van Evert? 

Die zijn moeders trots.

Hein Walter
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IHet leven is goed.

Slecht is als je dat niet ziet.

Teardrops from heaven - Evert Robles
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IHet leven is goed.

Slecht is als je dat niet ziet.
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Natuurlijk kun je van alles doen

om jezelf geluk te ontzeggen,

kun je verbitterd mensen wegduwen,

verantwoordelijkheden afschuiven,

Lightyears from home - Evert Robles
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maar het leven is zó goed 

dat je zelfs dan nog de kans krijgt

om zonsopgang te ervaren

en het daglicht toe te laten.

Tttimeshifterrr - Evert Robles
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Ook ik kreeg bergen te verwerken:

de dood van de man van wie ik hield,

een ongeluk op de weg, een crash

in mijn hoofd, een koffer vol ellende,

Midnight serenade nocturne - Evert Robles
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maar ik leerde opnieuw praten,

dresseerde mijn benen en bleef

geloven in de kracht van liefde.

Op de dagen dat het zwaar is,

Synchronosity - Evert Robles
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komt er onverwacht bezoek,

een engel in spijkerbroek.

Pathfinder - Evert Robles
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Op de dagen dat het donker denkt 

vat te krijgen op mijn gemoed,

doet iemand die ik lang niet heb gezien

de gordijnen open van mijn ziel.

Marduk - Evert Robles
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Universal structure - Evert Robles

Het leven is goed als je vertrouwt 

op de hoop, als je gelooft in liefde,

dan zie je in de moeilijkste opdracht

de hand van de meester.
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Ishtar - Evert Robles

En altijd zijn er mijn kinderen, 

kleinkinderen

en mijn vele lieve vrienden,

de engelen van mijn leven.
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Universal architecture - Evert Robles

Ik kan niet anders dan lachen.

Altijd zal ik lachen.
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Ik was zuster
aangetrokken 
door zieken

In hun hart
keek ik – niet 
naar het oppervlak

Binnen kun je
niet verbergen
of het goed voelt

of slecht
Voor niemand
liep ik weg
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Suriname en Nederland
twee landschappen
die in mij versmolten

De Hollandse knotwilg 
bevriend met de bomen
van het Regenwoud
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Ik versleten
krom en krak?

De bloemen
wil ik graag

maar nooit
word ik oud

Zeg me iets
wat ik niet kan

en ik ga je laten zien
dat ik het wel
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Mijn ene arm
is onbruikbaar

Mijn ene been
is geen steun meer

maar ze zijn nog 
steeds van mij

Ik heb ze vergeven
Ik ben dankbaar

voor wat ze voor mij 
hebben gedaan
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