Begin

Jong wordt oud

Wakken in het licht

Slapen in het donker

Klein plantje wordt boom

Veel kleuren worden een geheel

Carla Taylor
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Water en land

In mijn dromen

Neem ik je mee naar zee
Lekker gevoel van vrijheid
Alles gooi ik los

Heerlijk afgekoeld

Erna de Meij




Groei

Zonder groei geen vooruitgang
Van klein naar groot

Als de ranken van de wijn

Een groene oase van rust

Volg ik de lijnen van het leven

Monique Koekebakker




Bloei

Bloem in de wei

Sfeer van de regenboog
Blauw voor de groei
Groen voor de rust
Samen complementair

Helena Gruijic




Natuur

Het is prachtig buiten

Alle herfst, winter

Lente en zomerkleuren
Door de wind, regen en zon
Prachtig in alle tijden

Umi Elskamp




Jacht

Eten dat wegrent

Dieren vangen

Zorgen voor eten

Eten of gegeten worden

Krachten meten op leven en dood

Jet Albers




Contact

Naar elkaar luisteren
Elkaar echt zien
Openbreken

Zonder woorden
Liefde voor elkaar

Telma Petersen




Einde

Een bloeiende bloem

Stevig en vol van kleur

Te mooi om te laten staan
Blijf af!

Het is te laat

Nog even pronken in een vaas
Verlept, verwelkt, vergaan

Branca Chartaal




